FEBAG BÜLTENİ 


[SE a e Gİ m ari 
19 Mayıs Genclik Günlerinde 


Asıl simdi sesimizi yükseltelim ! 


F. Almanya'nın 81 köşesin- den sesler yükseldi. Kolay olmadı hep bir ağızdan istemimizi haykırmak. Her bir Bedelli Askerlik Girişimi'nin kuruluşu binlerce askerlik çağında gencin yorulmak bilmez çabalarıyla gerçekleşti. 
3-5 derken 7 olduk. 7 derken 
15 olduk, kurduk girişimleri 
teker teker. Dağıldık her yere gezdik kahveleri. gençlik evlerini. işyerlerini, mahalleleri. 
Büyük gazetelerin sayfalarına konu olduk. Sesimizi duyurmak için yaptığımız her toplantının, her eğlencenin haberini gazetelere, radyolara gönderdik. Başbakana, bakanlara binlerce mektup yazdık. Yerel girişimlerimiz güçlendikçe, kentlerden yeni yeni girişimler boy verince, önce bölgeler sonra da F. Almanya düzeyinde birleştirdik güçlerimizi: Federal Almanya Bedelli Askerli Girişimi-FEBAG hepimizin ortak eseridir. Hiç kim- 


19 Mayıs 1984 


19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Türkiyemizde her yıl 
stadyumlarda kültürel, sportif gösterilerle kutlanır. İlkokulların, ortaokulların ve liselerin temsilcileri genç kardeşle- 


rimiz, uygun adımlarla resmi-geçitlerini tamamlarlar. Ardın- dan askeri okul öğrencileri gösterilerini yaparak kutlamayı 


kapatırlar. 


Yurtdışında ise 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramları bugüne dek büyükelçiliklerde, konsolosluklarda ve Türkiye'- 


BEDEL 7 BİNE elik 


ANKARA (Tercüman)-Anaatan Partisi'ne mensup bir gú-Pp. milletvekilinin bedelli ağ 


se bizim sesimizi duymamazlıktan gelemezdi. Önce türkçe gazeteler başladı bedel sorununu işlemeye. Bedelzedeler imzası ile gönderdiğimiz mektuplar bir türk gazetesinin bu adla köşe açmasını sağladı. 

Turgut Özal'a "Bedelin düşürülmesini İnceliyoruz"' sözünü söylettik. Ama bu sözler gerçekleşmeden, biz askerlik bedelinin gerçekten ödeyebileceğimiz 5 bine indirildiği- ni görmeden susmayız dedik. 
Biz vaat değil, sonuç istiyo- 


dedik. . 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını ana istemimizin yankılandığı gençlik günlerine dönüştürmek için kolları sıvadık. Biz 19 Mayıs'ın yoğun hazırlıkları içindeyken Anavatan Partisi Milletvekille- 


ri Bülent Akarcalı ve İsmet Özarslan Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'e bedel sorunu üzerine bir dosya ilettik- 


lerini açıkladılar. Batı Berlin' de yaptıkları toplantılarda bedelin indirilmesi konusunda 


Essen'de .Bedelli Askerlik” konulu bir acık oturum yapıldı 


4 Mayıs Cuma günü "Bedelli 
Askerlik" konulu bir açık oturum Essen kentinde yapıldı. 
F. Almanya'da yaşayan yabancı gençlerin askerlik sorununun tartışıldığı açık oturuma Yunanistan, İspanya, Fas ve İtalya'dan birer konuşmacı ve Federal Almanya Bedelli Askerlik Girişimi-FEBAG'dan Türk gençlerini temsilen H. 
Aydoğan katıldılar. Toplantıyı Essen Türk Merkezinden ve Auslanderbeirat üyesi Ahmet Aktaş yönetti. 3. Alman tele- 


vizyonunca da izlenen açık oturumda yukarda sözü geçen ülkelerden gençlerin askerlik sorununun nasıl çözüldüğü üzerine (o konuşularak gençlerinin karşı karşıya bulunduğu "bedel" sorunu ele alınarak gençlerin istemleri dile getirildi. İspanyol, Yunan, İtalyan ve Fas'lı temsilciler bu ülkelerden gençlerin askerlik sorununun nasıl çözül- 


“düğünü anlattıktan sonra Türk 


gençlerinin istemlerini desteklediklerini, onlarla dayanışma 


Türk 


içinde olduklarını vurguladılar. 

Aşağıda toplantının akışını özetle sunuyoruz: 


Gerasimos Romanos (Yunanistan) 
"1960 yılından sonra doğan ve en az 10 yaşından beri Yurtdışında yaşayan Yunanlı gençler askerlikten muaf tutuluyor. 1960'dan sonra doganlar ve B. Avrupa'da yaşayanlar askerlik süresinin her ayıiçin 500 DM ödüyorlar." 

( Devamı sayfa 6'da) 


( Devamı sayfa 7'de ) 


düşüncelerini tekrar açıkladı- 


lar. Bu bize neyi gösteriyor? 


Biz binlerce, askerlik çağında 


-gencin çalışmaları yeni bir a- 


şamaya varmıştır. . İstemlerimiz parlamento kapılarına dayanmıştır. Asıl şimdi "Bedel 5'bine indirilsin, iş güvencesi sağlansın" istemimizi yükseklere çıkarmalıyız. Hükümet yetkilileri nasıl olsa bu konuyla ilgilenmek durumunda kalacaklar diye düşünüp bekleyemeyiz. 

Bizim bundan sonra ileriye doğru atmadığımız her adım bizim zararımıza olacaktır. Onun için istemlerimizi parlamento kapılarından içeri sokmak için; bedelin şu veya bu miktara değil, bizim ödeyebileceğimiz miktar olan 5 
bin marka indirilmesini sağlamak için çalışmalarımızı daha da güçlendirelim. Yarınki başarımız, bugün bunu yaptığımız oranda daha yakın olacaktır. 


© 
Bu sayıda 


GİRİŞİMLERDEN 
( Sayfa 2-3 ) 


19 MAYIS' 84 
( Sayfa 4-5 ) 


HABERLER 
( Sayfa 6 ) 


GÜLMECE 
( Sayfa 7 ) 


İMZA KAMPANYAMIZ SÜRÜYOR 
( Sayfa 8 ) 


| Girişimlerden | Mir. | 


$iemens'de 1000 imza toplandı 


IG-Metall Sendikasının Siemens fabrikası için düzenlediği "35 saatlik çalışma haftası ' konulu seminerine gitmiştik. Seminer sadece Türkler için yapılmıştı. Bütün birgün seminer yaptıktan sonra, gençler olarak bir akşam eğlencesi hazırladık. 
Ordan burdan konuşurken laf lafı açtı. Bir arkadaşımız bedelli askerlik konusunda sıkıntılarını anlattı. Hepimiz birşeyler söyledik. Konuştuk, tartıştık ve diyebilirim ki sorunun bizim için ne kadar ciddi olduğunu orada analdık. Bu işe sarılmak ve 


birşeyler yapmak istiyorduk, ama nerden başlamalıydık. Gelen öneriler neticesinde aynı akşam 10 kişilik bir grup oluşturduk. Seminer dönüşünde yine biraraya geldik ve işletmeye açık bir toplantı yapmayı kararlaştırdık. Toplantının hazırlıklarına başladık. Üzerinde “20 bin mark çok, iş güvencesi yok" yazılı bir davetiyeyi işletmedeki diğer genç arkadaşlarımıza verdik. Birçok arkadaşın Cumartesi günü mesaiye kaldığından ve mesainin daha önceden bilinmemesinden o günkü toplan- 


3 saatte 960 imza 


Askerlik bedelinin düşürülmesi için çalışmalarımızı sürdüren Hamburg Askerlik Çağındaki gençler olarak bu sorunla ilgili tüm gençliğe ulaşabil- 


mek, onlara bizim amaçlarımızı, istemlerimizi duyurmak için şehrimizde düzenlenen ünlü sanatçıların katıldığı konsere Hamburg ve Elmshorn komitelerinde çalışan 


14 arkadaş imza toplamak için gittik. Tüm arkadaşların yakasında "20 bin mark çok, iş güvencemiz yok" rozetleri vardı. Saat tam 2.30'da tüm arkadaşlar imza kampanyasına başladı. Hedefimiz 500 imza idi. Birkaç arkadaşın kon- 


sere girmesine rağmen 8 arkadaş saat 17.30:a kadar imza kampanyasına devam ettik. 
Bir arkadaş toplanan imzaları saymaya başladığında sevincimiz sonsuzdu. 6, 7, 8 değil tam 960 imza toplamıştık. Bu arada en çok imza toplayan arkadaşa bir hediye düşünmüştük. Bunu da Elmshomn' dan Mülayim Hüseyin arkadaş kazandı. Sonra bir lokalde tüm arkadaşlar başarımızı kutladık. Bedeli düşürene kadar böylesi yarışmalara devam edeceğiz. 
Hamburg ve Elmshorn Bed. Ask. Girişimleri adına imza toplayan 
14 arkadaş 


Yeni bir girisim daha 


Biz, Hemer, Iserlohn, Menden Askerlik Çağındaki gençler olarak, Federal Almanya Bedelli Askerlik Girişimi-FE-BAG'ın kurulduğunu öğrendik. 

Şimdi ise aramızda bir 5 kişilik komite kurduk, bu bizim haklı davamızda nasıl davranacağımızı gençlere nasıl gi- 


str, 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deceğimizi bilmiyoruz, hiçbir deneyimimiz yok. Onun için bir hataya düşmemek için sizden bilgi istiyoruz. 

Not: Bize FEBAG hakkında ne kadar broşürler varsa gönderin. 


Hemer Askerlik Çağındaki Gençler Girişimi adına 

5 genç 


tıya 23 arkadaşımız geldi. 
Ama gelemeyen arkadaşlarımız bizden toplantının nasıl olduğunu sordular. Toplantıda işletme içersinde bir imza kampanyası başlatma kararı aldık. Şimdi sürekli toplanıyoruz. İşletmede çalışan büyüklerimiz de bizi destekliyorlar. Onların da katılımıyla işletme içinde topladığımız imzalar 1000'i aştı. Şimdi kentimizde bulunan diğer bedelli askerlik girişimleri ile 19 Mayıs şen- 


'liğine hazırlanıyoruz. 


Siemens Bedelli Askerlik Girişimi-Münih 


Berlin'den ses geldi 


Değerli dostlar; 

Kreuzberg Bedelli Askerlik Girişimi adına hepinizi selamlarım. Dostlar, bizler de sizler gibi Batı Berlin'in çeşitli semtlerinde bedelin düşürülmesi için girişimlerde bulunuyoruz. 

Yalnız bizim yayın ve çeşitli bilgiye ihtiyacımız var. Sizin bir yayın organı çıkardığınızı duyduk. Şimdi sizden ricamız 


mümkünse bize yayınlarınız- dan, broşürlerinizden ve "Bedel" gazetenizden bin adet. 
gönderirseniz ilerki çalışmalarımız için bizlere yararlı olacağına eminim. 


İlerki çalışmalarınızda başarilar dileriz. Dostça selamlarımızla. 

Batı Berlin-Kreuzberg 

Bedelli Askerlik Girişimi 


Münih'de çalısmalar değerlendirildi 


Münih, İngolstadt, Nürnberg, Rosenheim bedelli askerlik Girişimleri 21 Nisan Cumartesi günü Münih'te biraraya gelerek FEBAG temsilcileri- nin de katıldığı toplantıda çalışmalarını değerlendirdiler. 


Toplantı süresince bedelli askerlik çalışmalarının son durumu, kamuoyundaki yankısı ve bedelin 5 bin mark olması için sesimizi nasıl daha gür duyurabileceğimiz konusu tartışıldı. Toplantıda 20'ye 


yakın arkadaş söz alarak bu konularda görüşlerini açıkladılar. Hep birlikte yemek yenildi ve aralarında bedelzedelerin istemlerini haklı olarak destekleyen kız arkadaşların da olduğu Giesing askerlik Girişimi korosu bedel türküsünü söyledi. 


Kısa bir ara verdikten sonra FEBAG temsilcileri Münih ve civarında istemlerimizin daha gür bir sesle haykırılmasını sağlamak, varolan askerlik girişimleri arasında uyumlu çalışmayı geliştirmek ve bedelzedelerin henüz harekete geçmediği kentlerde bedelli askerlik girişimleri kurmak için güçlerin birleştirilmesini önerdiler. Bu öneri tüm katılan bedelli askerlik girişimi temsilcileri tarafından kabul edildi ve Bayern Bedelli Askerlik Girişimi kuruldu. . İngolstadt, Nürnberg, Rosenheim, Augsburg ve Maınburg bedelli askerlik girişimi temsilcileri ve Münih'ten ise Siemens, BMW, MTGB, Scheidsplatz, Giesing, Barışspor ve DGB-Jugend bedelli askerlik girişimlerinin temsilcilerinden oluştu. 


[Griss ie. vik nn veye 
23 Nisan'da öğrendiğimiz 


5-6 ay önce Ruhr bölgesinin Herne 2 kentinde kurduğumuz askerlik girişimi uzun zamandır gençlik evinde çalışmalarını sürdürüyor. Aile büyüklerimizin ve öğrenci arkadaşların önerileri dolayısıyla bu yıl 23 Nisan Çocuk bayramını kutlamaya karar verdik. 
24 Nisan günü bir kültür programı zengin olan bir kutlama düzenledik. Sadece DOES I yaptığımız duyurular sayesin- 


de kutlamaya 100'ü aşkın aile ve çocuk katıldı. Girişimimizin kurmuş olduğu Folklor ve Müzik gruplarının gösterileri büyük ilgi ile izlendi. Ayrıca çocuklar için çeşitli yarışma- 


lar düzenlendi. O gün birçok 
ana-baba askerlik bedelinin 5 
bine indirilmesi için açtığımız imza kampanyasına imza attılar ve hep birlikte 19 Mayıs'ı 


"Bedel 5 bine indirilsin, iş gü- 


Duğunde nasıl imza 


Bizler Hamburg'a bağlı Elmshorn Bed. Askerlik Girişimi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. FEBAG'ın merkezi olarak düzenlediği imza kampanyasını bölgemizde yaymak en geniş gençliğe bu istemi duyurmak, onları bu çalışma- ya katmak bizim önümüzde duran ana hedef. Toplantılarımıza 50 genç katılıyor. Tiyatro, müzik gruplarımız var. 
Folklor grubunda çalışan arkadaşlarımız var. Barış Folklor Ekibinin katıldığı Elmshorn'a yakın biryerde evlenme düğününde davul zurnamız çalmaya başladı. Ekipba- 


şı arkadaş ekibi dizdikten 


sonra düğün sahibinden rica e-" 


derek askerlik ile ilgili bir duyuru yapmak istediğini söyledi. Düğün sahibi kendi oğlunun da askerliğini yapmadığını 20 bin mark'ı nasıl ödeyeceğini düşündüğünü söyledi ve severek kabul etti. Arkadaşımız: "Değerli büyükler, arkadaşlar, Biz askerlik bedelinin 
5 bin marka indirilmesi ve iş 
güvencesinin sağlanması için çalışıyoruz. Bunun için imza topluyoruz. İmza atar mısınız?" dedi. Ve ekipte oynayan 10 arkadaş imza kâğıtlarıyla salonun içine daldı. 


vencesi sağlansın" belgisi ile kutlama kararı aldık. Başı örtülü analarımızın ve babaları- 


mızın çoğunlukta olduğu 23 | 


Nisan kutlamasında bizim haklı istemimizi en güçlü şekilde desteklediklerini belirttiler. Bizim burada öğrendiğimiz nokta şu oldu: Anne ve babalarımız olmadan biz sorunumuzu çözemeyiz. 


Herne 2 Askerlik Girişimi 


topladık? 


Birkaç dakikada elimizde olan 10 kâğıt dolmuştu. Herkes isteyerek imza atıyordu. 
Bazıları iraza kâğıtlarını elimizden alıp kendileri imza topladılar. Oyunlarımızı oynadık. Bitince düğün sahibi yaptığımız işin çok büyük ve onurlu bir iş olduğunu söyledi ve bu çalışmalarımıza 150 
DM bağış yaparak katıldı. 
Bu tür girişimleri başka yerlerde de sürdüreceğiz. 


Elmshom askerlik Çağındaki Gençler 

Sinan, Ali, Mülayim, Ahmet Düzgün, Sinan ve diğerleri 


Toplantıdan önce girişim temsilcileri otobüsle Münih'e yakın olan Dachau'da bulunan Hitler döneminde esir toplama kampı olarak kullanılan ve binlerce insanın öldürüldüğü yeri ziyaret ettiler. Fotoğrafta esir kampında yaşamını yitiren demokratlar, din adamları ve tüm faşizme karşı olanlar için anıt önünde yapılan bir dakikalık saygı duruşunda bulunan 


delegeler görülüyor. 


Deneyim 


Bedelin ikinci sayısında ye-. 
ni sayfalar açıldı ve dolayısıyla bültenin toplam sayfa sayısı da 2 katına çıktı. Bundaki amaç acaba sadece yazı kurulu üyelerinin kafa kafaya verip bu sayfaları dolduracak yazı üretmeleri: midir? Hayır! Kesinlikle hayır diyoruz. o "Girişimlerden" sayfalarını açarak F. Almanya Bedelli Askerlik Girişimleri Danışma Toplantısı'nda 


"Bedel" konusunda alınan kararı daha iyi bir şekilde 


yaşama geçirmek için yeni 


“bir adım atılmıştır.Amaç, 


yerel girişimlerin deneylerinin bu sayfalara aktarılması ve bu yolla Federal Almanya:nın herhangi bir köşesinde çalışan bedelli as- 


kerlik girişiminin elde ettiği deneylerden diğer girişimlerin de yararlanmasını sağlamaktır. Bu sayımızda bu konuda gerçekten başarılı örnekler vardır. Ama bununla yetinmemek gerekir, çünkü "Bedel'"'in yayınlanma amacı zaten bu. Ne kadar fazla yazı gelirse, bu yazılara o kadar fazla yer ayıracağız. 
Girişimlerden gelen yazıları 1-2 sayfaya sıkıştırmak gibi bir sorunumuz yok. Bedel'in her sayfası bu tür deneylerle dolsun istiyoruz. Bu sayıdan bir örnek seçip alalım. "Siemens'ten 1000 imza" demişiz. Şimdi F. Almanya'nın herhangi bir işyerinde çalışan bir bedelzede bu örnekten yola çıkarak kendi işyerinde önüne bin imza hedefi koyacaktır ya da birçok kent girişimimiz bu yazıdan yola çıkıp işyeri girişimleri kurmaya ya da varolanları güçlendirmeye yönelecektir. 
Bu örnek bu sayıda yayınlanan tüm girişim deneyleri için geçerlidir. Ve şimdi bundan sonraki sayılara deneyimlerini yazmak isteyen girişim ve bedelzedeler için başvuracakları örnekler var. 
Bunların dışında fıkra, karikatür, şiir, taşlama ve bedelli sözlerinizi bekliyoruz. 


“Bedel”, görevini ancak bu şekilde başarıyla sürdürebilir. Haydi Bedelzedeler, deneyimlerinizi aktarmaya!.. 


19 Mayıs 84... 19 Mayıs 84... 19 May 


STUTTGART 
Jugendhaus Nord, Robert-Mayerschule, Zuffenhausen Stuttgart G.B., Möplingen, Kornwestheim, Asperg, Grobbottwar, Giebel, Feuerwach, Weilindorf, Herrenberg, Esslingen, Göppingen, Crailsheim Ulm, Wendlingen, Geildorf, Schwabiseh Gmünd, Ostfildern, Heilbronn, Halschlagyerel girişimlerinin ortaklaşa düzenlediği 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı-Askerlik çagındaki Gençler Gecesi. 

19 Mayıs 1984, Cumartesi 
Saat: 19.00 

DGB Haus- Willi Bleicherstr 
20, 7000 Stuttgart 1 

FOlklor, Koro, Tiyatro, Ozanlar yarışamsı, Orkestra AYRICA: 13 Mayıs'da "Bedelli Askerlik"le ilgili olarak toplantı yapılacak. 20 Mayıs' da gündüz Futbol turnuvası, akşam Jugend Haus'da kültür şenliği yapılacak. 


FLÖRSHEIM 
19 Mayıs 84, Cumartesi Saat: 
14.00, Futbol Turnuvası daha sonra Kültür Şenliği Adres: Liebenstr-Sportplatz 
6093 Flörsheim. 


LÜBECK 
19 Mayıs kutlaması yapılıyor. 


DARMSTADT 
19 Mayıs'da Futbol turnuvası 
düzenliyor. 


BREMEN 
19 Mayıs İ84, Cumartesi 
Futbol Turnuvası, Masa tenisi Turnuvası, Karate gösterisi Saat: 10.00'da Vatanspor sahasında. 
Kültür Programı: Saat 19.00 
Bedel Türküsü, Rock grubu, 
10 kişilik saz grubu, Breack- 
Dance, Folklor. 
Marien Werderstr. 6 A Gröpelingen Jugend Freizeitheim, 2800 Bremen. 


BREMENHAFEN 
19 Mayıs kutlaması yapıyor. 
MAINZ 
19 Mayıs 84 Cumartesi, Saat: 
18.00'de 


Kültür Programı: DGB Haus Kaiserstr. 26-30 
6500 Mainz 
DORTMUND 
12 Mayıs Cumartesi, 
Saat: 18.00 


Burgholzstr. Jugendheim 


MANNHEIM = a E 
19 Mayıs, Cumartesi Saat: 19 MAYIS j KREFELD 
14.00 - 18.00 ASKERLİK ÇAĞINDAKİ GENÇLER 


4 GENÇLİK v: SPOR BAYRAMI 
2] 


Stadt Jugendamt'la birlikte Gy Folklor, saz, Bedel üzerine fo- 


to sergisi 


18MAYIS GENÇLİK VE SPOR 


ŞENLİĞİ 


MARATÓN YARIŞI 


» Köln -Düsseldorf -Krefeld karate okulları şampiyonası 


MOERS 
13 Mayıs Pazar, Saat: 17.00 
Orkestra, Tiyatro, saz, Cesi emal 


— TURNUVALAR — ÇUVAL YARIŞI — BOKS — FOLKLOR 
— GUREŞ — ORKESTRA -BREAK DANSI -KARATE 


AACHEN EN GESİ SE siklor ve Yarışmalar Askerlik Çağında Gençler “viyesek ve, içecekler, Şenliği 


Adres: Wüllnerstr. 51 Aachen, Audımax. 26. 5. 84 Cumartesi, saat 17.00'de. 


gençlik ve S 
19 mayısı| 


<- GESİ 7 sostier 
CEMAL ME 


RECKLINGHAUSEN 
Koşu ve Futbol turnuvası 
19.5.1984 Cumartesi, saat: 10 


Hohenhorst stadion Ne ÇOBAN 
4350 Recklinghausen Saguen OX 
Orkestra Zİ 
HERNE bet 20. 
19 Mayıs 1984 Pazar, Saat: ig 
14.30 Sürprizler 
Futbol Trunuvası Brenkebaree Sporthalle im sportpark, Ödüller töreni Er Wanne-Eikel Ki | 


Kültür programı 
Spor karşılaşması sonunda “Stadi 


—— NEZ 
YER : Sportschule W 

= (edau: 

iad à TARIH:49 Mayıs 198 


aynı yerde yapılıyor. oo k a NEUSS VE HAC- e ini GREVENBROICH —— 


19Mayıs 1984, Cumartesi Saat 15.00 

Kültür Programı Alterfeuer wache 

4048 Grevenbroich 


DÜSSELDORF 
19 Mayıs 1984 Cumartesi 
Saat 10.00 
Futbol Turnuvası 
Rhein Stadion 
Kültür Programı 
Saat: 18.00 
Ödül töreni, Breack-Dance, Orkestra, Şiir, skeç ve folklör. 
Haus der Jugend, Lacombletstr. 10, 40 Düs.30 


WIESBADEN 
19 Mayıs 1984, Cumartesi 
Futbol Turnuvası 
Saat 11.00 
Biebrich sportplatz 
6200 Wiesbaden 


E 
(Rheinweise kıyısı, Piknik) Kültür Programı 
Saat 18.00 
Nachbarschafthaus 


Rathausstr. 10 i (Rüsselsheim'la birlikte) ii E 


84... 19 Mayı 


ASKERLİK ÇAĞINDAKİ ESSEN 


İ 4 
A 
GENÇLER GECESİ 5 
y% 


ó 
20 GENÇ ARKADAŞ! 
JA YAR KAYAKAN 


ASKERLİK ÇAĞINDAKİ GENÇLER GİRİŞİMİNİN 


18MAYIS GENÇLİK VE SPOR 


yp 
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FuBball-Turnier 


FEBAG DGB beee A 


JUGEND 


or bayramı utluyoruz 
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BÜLBÜL 
Saat 4022 da 
F utbol turnuvası Gençlik koşusu 
Uzun atlama 
Halter 


> 
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> Neu Isenburg A SUNAR 


Masa tenisi Zgür *Facho, eor 
Çuval yarışı pi Chsch Iri 
Yumurta yorışı a Club Yiyecek Liçecek /// e indirisi 


| sağlansın! 


au, Kalkweg H b 
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İK GİRİŞİMİ , Tel: 660 672 


deve 


iriisin 


HANNOVER 
20 mayıs 1984 Pazar 
Futbol Turnuvası, Saat 10.00 
Kültür Programı, Saat: 14.00 
Freizeitheim-Linden 

SIEGEN 

19 Mayıs 84, Cumartesi 
Futbol turnuvası yapılacak 


WERL 
19 Mayıs Koşusu saat: 9.00 
Werl'den Bergkamen'e. Ayrıca Bergkamen'da yapılacak şenliğe katılınacak. 

BERGKAMEN 

19 Mayıs 1984 Cumartesi, 
saat: 10.00 Maraton yarışı, turnuvalar, Box, Güreş, Çuval yarışı, karate 


Presidentenstr. 
Kültür Programı: Saat 18.30 
Müzik, Tiyatro, o Folklor, 


Break-Dance 

Gymnasium, Hubert Biernastr. 4619 Bergkamen FRANKFURT 

19 mayıs 84, Cumartesi, saat: 

9.00-21.00 arası 

Futbol Turnuvası, Serbest Güreşler, Atletizm, Teak-Wando, 

Kültür Programı: Müzik, 

Break-Dance yarışması, Orkestra, amatör sanatçılar, davul ile zurna, halaylar. 

OST-PARK, Frankfurt/M. 

MÜNİH 

19 Mayıs Cumartesi 

Futbol Turnuvası 

Sport Zentrum der TU-Münih 

im Olimpiapark 8 Münih 40 

20 Mayıs Pazar, Kültür şenliği 

Saat:15.00, Folklor, Koro, 

Müzik, Skeç. 

ELMSHORN- HAMBURG 
19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı Şenliği 
Spor bölümü: 14.00'de Kültür Bölümü: 16.00 - 21.00 
Friedrich-Ebertschule 

KÖLN 
19 Mayıs 1984, Cumartesi, 
Saat: 12.00'de Futbol Turnuvası, Sportplatz Gymnasiumporz, Homboldstr. 5Köln 90 
(Ayrıca kültür şenliği var) 

| BATI BERLİN 
19 Mayıs Cumartesi, 
Saat: 19.00, Türk Merkezi salonunda. 
Tartışma, Erenler Orkestrası, Kültür, Saz Grubu. 
MÖNCHENGLADBACH 

19 Mayis, Saat: 14.00, Futbol 
Trunuvası, Saat'19.00 Kültür 


Programı: Folklor, Ozanlar, 


s 84...19 Mayıs 84 


Orkestra, Rtim '84, Koro 

Neusprachliches Gymnasium 

Virsenerstr. 269 (Ödülleri gecede ünlü futbolcı Lienen verecektir.) 
BAD-KREUZNACH 

19 Mayıs 84, Cumartesi, Saat: 

18.30 

Volkscherheim, Oo Klattergassestr. 6550 Bad-Kreuznach KAISERSLAUTERN 

19 Mayıs 1984, Cumartesi 

Saat:19.00 


Alteeintracht, 6550 Kaiserslautern (Kültür Programı) KASSEL 

16.6. 1984 


Saat: 8.30, Futbol turnuvası, yağlı güreş, Teak-wando, Uzun koşu, Çuval atlama. 
Waldauerwiesen, 35 Kassel Kültür Programı: saat: 20.00 
Fliedscheidelmannhaus Hollandischerstr. 


DUISBURG 
19 Mayıs 1984 Cumartesi 
SPOR GÖSTERİLERİ: 
Saat: 10.00 
Futbol turnuvası, Gençlik koşusu, uzun atlama, halter, masa Tenisi, Çuval yarışı, Yumurta yarışı, yoğurt yeme ya-YIŞI, 
KÜLTüR PROGRAMI: 
Saat: 17.00 
Orkestra, Tiyatro, Şiirler, Folklor, Break-Dance, Cesi Cemal, Azer Bülbül, Mesut Çobanoğlu 
Sportschule Wedau-Kalkweg (Wedau-Stadion'un yanı) 
41 Duisburg Wedau 

ESSEN 

19 Mayıs 1984, Cumartesi 
Futbol Turnuvası: Saat 8.30 
Gruga Stadion, Fest-u Sportgelande, Nerbertstr, 43 Essen Kültür Programı, Saat:18.00 
Sezai çağdaş, Bektaş Kardeşler, Sevgican Orkestrası, Tiyatro, Grup Çağlayan, Folklor, Yavuz Eryiğit, Sürprizler Box, karate, VHS, Hollestr.79 
43 Essen 1 

KREFELD 
19 Mayıs 1984 Cumartesi, 
Saat: 17.00 
Köln-Düsseldorf-Krefeld Karate Okulları Şampiyonası. 
Kültür Programı: Cesi Cemal, Barış Grubu, Ozan Şafak, Ozan Nurşani, Folklor, Çeşitli 


yarışmalar. 

Stahl-Werk Spor salonu 
Gladbacherstr. 601, 4130 
Krefeld 


Haberler İ Sİ 6 


B. Berlin ve Hollanda'da bedelli askerlik toplantılarına cok sayıda genc katıldı 


Binlerce türkiyeli gencin yaşadığı B. Berlin'de gençlerin en yakıcı sorunu olan bedelli askerlik üzerine çalışmalar başladı. Birçok semtde kurulan bedelli askerlik girişimlerin- den biri olan B. Berlin Türk Merkezi Bedelli Askerlik Komitesi ilk toplantısını 27 Nisan günü yaptı. Geceye aileleriyle birlikte 100 kadar genç katıldı. Askerlik çağındaki gençlerin kurdukları saz grubu ve bir orkestra toplantının 


kültür bölümünü oluşturdu. 
Kreuzberg Bedelli Askerlik 


Girişimi ile Türk Merkezi Girişimi ileriye dönük ortak çalışma önerilerini değerlendirdiler. Geceye katılan gençlerin büyük bir kesimi B. Berlin' 


de başlayacak imza kampanyasının, bedel gazetesinin ve diğer çalışmaların fabrikalar- da, okullarda ve gençlik evlerinde yürütülmesinde görev aldılar. 


Hollanda'da 


F. Almanya'daki Bedelli Askerlik Girişimlerinin oluşturulmasından sonra Avrupa'nın diğer ülkelerindeki askerlik çağında gençler de bu konu da çalışmalara başladılar. 
Hollanda'da askerlik çağındaki gençler bir dizi toplantılar 


sonunda askerlik çağında 


gençler komitesi'ni kurdular. 


Komite, ilk büyük toplantısını başarılı bir şekilde tamamladı. 7 Nisan'da Hollanda'nın Den Haag'da yapılan eğlenceli toplantıya 200 dolayında genç aileleriyle birlikte katıldı. Toplantı müzik, tiyatro, foklor gösterileri, makale yarışması, mâsa tenisi turnuvası, ödüllerinin dağıtılması ve hep birlikte bedelin indirilmesi istemiyle son buldu. 


Essen'de bedelli askerlik konulu bir 


acık oturum yapıldı. 


( Baştarafı 1.sayfa 'da | Maximiliano Cabalero (İspanya) 

"Yurt dışında yaşayan İspanyol gençler, ister öğrenci olsun ister işçi (konumu önemli değil) en az 8 yıldır yurtdışında olduğunu belgelerse askerlikten muaf tutuluyorlar. Bunun için bir dilekçeyle konsolosluğa başvurmak yeterlidir. 
Sadece 20 DM muamele ücreti ödeniyor. Bu gençler 28 yaşına gelince askerlik yapanlar gibi teskere alıyorlar. Ayrıca ülkede 20 ay askerlik yapmak isteyen İspanyol genci askerliğini yaptıktan sonra F. Almanya'ya dönebiliyor. Bu Alman hükümeti ile İspanyol hükümeti arasında imzalanan bir anlaşma ile garanti altına alınmıştır." 


H. Aydoğan (FEBAG) 

"Biz gençlerden istenen 20 
bin mark askerlik bedeli keyfi olarak belirlenmiş, hiçbir somut gerekçeye dayanmıyor. 
Bugün yüzde 20'si işsiz olan biz türkiyeli gençlerin bu parayı ödemeleri olanaksızdır. 
Bedel miktarı gençlerin durumu gözönünde bulundurularak yeniden ayarlanmalıdır, ödenebilir 'bir miktara indirilmelidir, Ayrıca bu parayla Türkiye'de gençlere işyerleri açılmalıdır. Öte yandan son bir yıldan bu yana gençlerin bu sorunlarına sahip çıkarak birleşip seslerini yükseltmeleri sonucu sorun hükümetin gündemine getirilmiştir. Şimdi biz gençlerin önünde duran görev, bedelin 5 bin marka indirilmesi ve İspanyollarda ol- 


duğu gibi geri dönüş güvencesinin ve işgüvencesinin sağlanması için hareketi şimdi güçlendirmek gerekir. Önümüzdeki 19 Mayıs kutlamalarına daha çok sayıda genci katmak. 
imza kampanyasını her türkiyeliye ulaştırmak gerekir. Kısaca soruna hedef olan gençlerin ezici çoğunluğunu harekete geçirmek gerekir." 


Ahmet Aktaş (Auslanderbeirat) 

"Görüldüğü gibi, bedelli askerlik yasası bir doğa yasası değildir. Bu sorun gençlerin yararına ve onların önerdiği yönde de çözülebilir, çözülmelidir. Gençleri haklı istemlerinde destekliyoruz." 


Malek El-Balı (Fas) 
"Bu sorun allaha şükür bizde 


hiç ortaya çıkmadı. Yurt dışında yaşayan Faslı gençler hiç askere çağrılmıyor. 34 yaşından önce kesin dönüş yapanlar askere çağrılıyor." 


İtalyan Temsilcisi: "Yurtdışında çalışan İtalyan gençlerinin askerlik yapmaları zorunlu değildir. Gençler 
26 yaşından sonra askrelikten 
tamamen muaf tutuluyor." 


Daha sonra İspanyol, Faslı ve Yunanlı konuşmacılar Türk gençlerini haklı istemlerinde desteklediklerini ve dayanışma içinde olduklarını belirttiler. 


Bu konudaki televizyon yayınını 20 Mayıs günü saat 17.00 
de WDR III programında izlenebilir. 


Gülmece A fi | 


BEDEL, BEL BÜKÜYOR 


VALLAHİ 
HERR DOKTOR, 
20 BÍN MARKIM YOK 
AMA Bİ OPERASYONLA 
BENİ KADIN YAPIP ASKERLİK DERDİNDEN KURTARIRSAN SANA HELALİNDEN Bİ 
200 KAĞIDIM VAR / 


e 
EE LİR IE- .. 


o 


İŞCİ GIKARIYORUR/ 


EYVAH HANIN ™ u BEDEL 
| ALMAYI UNUTTUM / 


- da BEDEL var. 


ŞİİR 
İş mi verdiniz bize 
Ev mi verdiniz bize 
Ne yaptınız bizim için Bunu soruyoruz size Yirmi bin mark çok 
İş güvencemiz yok 


Banka mı soyacağız 

Hırsız mı olacağız 

20 bin Markı biz 

Nerden bulacağız 
Yirmi bin mark çok 
İş güvencemiz yok 


Şafak /Stutgart 


Kayıp 
Oğlum Zühtü Bankadaki 30 bin marklık bedel borcunu baban 


ödeyecek. Evine dön. 
Anan Şaziye 


Haftanın 
Plâkları 


Şu BEDELLİ dünyada gülmedi bahtım. 

Sarışınsın sarısın, sen başımın belasısın BEDEL. 
Yaşamak ne güzel BEDEL olmasa. 

Yaktın beni BEDEL. 

Bir araya gelemeyiz, aramız- 


Ahcı aranıyor 


Almanya'da çalışan askerlik çağındaki gençlerin haline bakıp, derin derin ah çeke- 


cek "Ahçı" aranıyor. Of of çekenler tercih edilir Cezmi Ofof 


BEDEL ayırdı bizi. 


19 Mayıs 1984 


( Baştarafı 1.sayfa'da ) nin diğer dış temsilciliklerinde resmi davetler biçiminde kutlanagelmiştir. Bu resmi kutlamaların yanısıra yurtdışındaki gençlerin kurdukları spor kulüpleri ve çeşitli gençlik kuruluşları 19 Mayıslar'da futbol turnuvaları düzenlemeyi bir gelenek haline getirmişlerdir 


1984 yılının 19 Mayıs'ı öncesi Federal Almanya'da gençler arasında, özellikle biz askerlik çağındaki gençler arasında bir hareketlenme var. Federal Almanya'nın dört bir yanında 20 bin Mark'lık askerlik bedelinin yükünü omuzlarında hisseden biz gençler oluşturduğumuz Bedelli As-. 
kerlik Girişimleri'nde 19 Mayıs'ı " Bedel 5 bine İndirilsin-İş Güvencesi Sağlansın " ana istemi ile kutlamanın yoğun hazırlıkları içindeyiz. Sesimizi yükselttik, sorunumuzu duyurduk ve tartışmaları, çözüm önerilerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplantı salonlarına dek ulaştırdık. İşte şimdi, istemlerimizi bu düzeye ulaştırdığımız bugünlerde, tüm gözlerin gençliğe yönelmesi gereken Gençlik ve Spor Bayramı'nda; sorunumuzu dile getirmenin ve çözüm önerimizi duyurabildiğimiz derecede güçlü haykırmanın tam zamanı. Hem de tüm olanaklarımızı zorlayarak, tüm gücümüzü ortaya koyarak elbirliği ile hazırladığımız, kendi eserimiz olan kutlamalarda... 


24-25 Mart F. Almanya Askerlik Girişimleri Frankfurt Danışma toplantısında aldığımiz imza kampanyası açma kararımızı hayata geçiriyoruz. 
Şu ana kadar FEBAG'a ulaşan son bilgilerden çıkarak şunu söyleyebiliriz. F. Almanya çapında toplantılarımıza katılan gençlerin sayısı- nın kat kaf üstünde bir imza sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Bu yönden bakıldığında küçümsenemeyecek bir başarıdır. Diğer yandan imza kam- 


e 


.istemletimizi 


panyasının tüm bedelzedelere ve istediğimiz hedefe henüz ulaşmadığımızı söylemeliyiz. 

Bültenimizin birinci sayısında da imza kampanyasının yö- 


nelmesi gereken arkadaşları' 


belirtirken, bizimle şu anda gücünü birleştirmeyen genç, ana-babaların kampanyamıza dolaylı desteğini sağlamayı amaçladığımızı belirtmiştik. 
Bu da şu an girişimlerde aktif çalışan arkadaşların eliyle olacaktır. Biz gençler bu haklı anlatıp imza 


nyamız 


toplamak için kapı, kapı dolaşmalıyız. Girişimde çalışan her arkadaşımızın, bu sorunu olan her gencin cebinde bir imza forumu olmalıdır. Oturduğu evdeki kapı komşusuna, gittiği kahvede, işyerinde bu imza kâğıtları dolmalıdır. 
Tüm arkadaşlar imza toplamak için birbirimizle yarışmalıyız. Bölgelerindeki düğünlere, her türlü toplantıya imza kağıtlarıyla giden arkadaşların başarılı çalışmalarına tanık oluyoruz. 


sürüyor 


İmza kampanyamız süresince ana-babaların sadece imza atarak destek olmadığını, imza kağıtları isteyip kendi çevrelerinde imza topladıkları hemen hemen her bölgemizde olan bir olay. O zaman böyle imza toplayacak yeni yeni ana-babalar bulma hedefini önümüze koymalıyız. 

Bedel sorunundan etkilenen her gencin, ana-babanın önce imzasıyla desteğini daha sonra da onlar kanalıyla çevrelerine ulaşabilmesini hedeflemeliyiz. 


BEDEL 5 BİNE İNDİRİLSİN-İŞ GÜVENCESİ SAĞLANSIN ! 
-imza kampanyası- 


BİZ, AŞAĞIDA İMZALARI OLAN, FEDERAL ALMANYA'DAKİ ASKERLİK ÇAĞINDA GENÇLER VE ONLARIN AİLELERİ OLARAK, ÖZELLİKLE F. ALMANYA'NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK KRİZ VE İŞSİZLİĞİN EN 


ÇOK TÜRK GENÇLERİNİ SARDIĞI BU AĞIR KO 


IN ÖDENEMEZ OLDUĞU KANISINDAYIZ. 
BU NEDENLE BEDELLİ ASKERLİK YASASI AŞAĞIDAKİ İSTEMLERİMİZ IŞIĞINDA GÖZDEN GEÇİRİLEREK, YURT DIŞINDAKİ BİZ GENÇLERİN SOMUT DURUMLARINA GÖRE YENİDEN DÜZENLENMELİDİR. 


© Askerlik bedeli 5000 DM'a indirilmelidir. 
© Askerlik yapmak zorunda olan, 2-3 ve daha çok çocuklu ailelerde askerlik bedeli daha da düşürülmeli dir. 
© İşsiz kalan gençlerin askerlik bedelini ödeme süreleri uzatılmalıdır. 

@ Bedelli askerlikten işçi aileleri ve serbest meslek sahipleri de yararlanmalıdır. 
© Şimdiye kadar büyük borç altına girerek yüksek bedel ödeyen gençlerin 5000 DM üzerindeki ödediği dövizler bu genç- 


lere geri ödenmelidir. 


© Askerlik bedeli için gençlerin yatırdığı dövizlerle, yine gençlere iş yerleri açılmalıdır. 
20 ay askerlik yapmak isteyen gençlerin Federal Almanya'da iş yeri güvencesi, oturma hakkı Türkiye Hükümeti ile F. Almanya Hükümeti arasında bir anlaşma ile sağlanmalıdır. 


ADI SOYADI 


MESLEK 


ŞULLARDA BEDEL MİKTARI OLARAK SAPTANAN 20 BİN DM' 


FEDERAL ALMANYA BEDELLİ ASKERLİK GİRİŞİMİ-FEBAG, Wanheimerstr. 137, 41 Duisburg 1 
Telefon: (0203) 66 06 72 


